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Kerst Nieuwsbrief 2023 

In de natuur ziet alles er kaal en doods uit, er is weinig leven te zien.  
  

Op 21 december begint de winter met de winterzonnewende; de langste nacht en de 

kortste dag. De zon heeft haar laagste punt bereikt en vanaf nu worden de dagen 

langzaam maar zeker weer langer.    

 

Op vrijwel alle vrijescholen, over de 

hele wereld, worden rond kerstmis 

de kerstspelen opgevoerd. Het zijn 

oude boerenspelen die door o.a. 

Rudolf Steiner zijn herontdekt en 

die tot in het begin van de vorige 

eeuw in het Duitse plaatsje 

Oberufer nog werden gespeeld.  

Het Middeleeuwse Kerstspel uit 

Oberufer is een traditie op veel 

Vrijescholen. Daarbij zijn wij op 

zoek gegaan naar onze eigen zin – en 

vormgeving. Leerkrachten uit het 

team doen mee, in de rol van Maria 

of Jozef, engel, sterrenzanger, 

herder, of waard, maar ook in het 

verzorgen van de regie en de 

muziek, het bouwen van de coulissen, 

het schminken van de spelers, het 

begeleiden van de kinderen tijdens 

het spel.  

Afb. Bijdehansje 

Wij ervaren het als een kostbaar goed, een kerstgeschenk zou je wel kunnen zeggen, 

dat wij als team zo aan een belangrijke basis van onze school, namelijk het innerlijke 

leven, kunnen werken.  

Wie het Kerstspel voor de eerste keer ziet, zal zich verbazen. De spelers op het toneel 

zijn wel vertrouwd: Jozef en Maria om de kribbe met een os, een ezel en een engel. Ook 

de vertrouwde herders verschijnen in al hun boersheid. Maar die rare taal, die 

mengelmoes van allerlei dialecten die je meent te herkennen, maar niet plaatsen kunt, 

dat is in dit spel een mengeling van oud Middelnederlands en oude dialecten uit 

verschillende taalperiodes die de ‘boerengemoedsstemming van de Kerstspelen zo goed 

mogelijk benaderen. Zo worden wij in woord en beeld aangesproken in ons gemoed. 

Het Kerstspel is eigenlijk een onderdeel van een drieluik; Het Paradijsspel, Het 

Kerstspel en het Driekoningenspel. De verhalen van de Kerstspelen hebben meerdere 
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betekenissen. Er kan gezocht worden naar de historische- en ook naar de spiritueel- 

psychologische betekenis. Bij deze laatste benadering gaat het om de betekenis voor 

ieder persoonlijk. De beelden, de thema’s, gelden voor alle mensen in alle tijden. Het zijn 

oerbeelden, die in ieder mens leven. De spelen worden ook wel mysteriespelen genoemd, 

omdat ze de geheimen van het menszijn in zich dragen en allen die er mee bezig gaan 

een stukje laten zien van zijn eigen levensraadsel.  

Ieder kind, ieder mens heeft zijn eigen verbinding met het grote verhaal van dit 

drieluik, want de personages zijn behalve historische figuren, ook archetypen die in 

ieder mens leven.  

Voor de kinderen zal het vooral een feest der herkenning zijn, als zij hun meester of juf 

in het spel ontdekken. Tegelijkertijd zal, onbewust, het beeld van wat ze zien en beleven 

in hun innerlijk een plek vinden. 

 

Zo vieren wij Kerst op school: 

Kleuterbouw: De kleuters 

kijken op donderdag 21 

december onder schooltijd 

naar het kerstspel van de 

kleuterleerkrachten. Dit is 

alleen voor de kleuters. Op 

vrijdag 22 december spelen 

de kleuters in de ochtend 

hun kerstspel. De ouders 

zijn van harte welkom om te 

komen  kijken. Na het 

ochtendbegin drinken de 

ouders een kopje thee op                                                                                  Afb. onbekend 

de gang zodat de kleuters tijd hebben zich om te kleden. Rond 9.00 uur begint het 

spelletje. Rond 9.45 uur is het afgelopen. Wij willen u vragen niet te filmen of te 

fotograferen. In de adventskrans branden die dag alle vier de kaarsjes en we eten in de 

klas een feestelijke kerstmaaltijd met kerstbrood en zelf gegoten chocolaatjes. De 

kinderen zijn gewoon om 13.00 uur uit.  

 

Onderbouw: Op donderdag 21 december zijn alle leerlingen om 13.00 uur uit. We 

verwachten alle kinderen van de onderbouw om 16.00 uur weer op school. De kinderen 

worden opgevangen in hun eigen klaslokaal en gaan van daaruit naar de Engelandlaan om 

samen naar het spel kijken. Na het brengen van de kinderen op de Duitslandlaan, kunnen 

ouders door om alvast plaats te nemen in de zaal aan de Engelandlaan. Het is fijn als de 

kinderen thuis al naar de wc zijn geweest. 
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Mobiele telefoons van de kinderen worden door de leerkracht bewaard. Voor kinderen 

uit de kleuterklas en jonger is het kerstspel niet geschikt, wij vragen u dringend deze 

kinderen niet mee te nemen, ze kunnen niet mee de zaal in. Ook willen wij u vragen niet 

te filmen of te fotograferen. Het kerstspel is rond 17.45 uur afgelopen. Het is fijn als 

u kunt helpen met het opruimen van de zaal. U kunt uw kind(eren) bij de kapstokken van 

de klaslokalen van de onderbouw aan de Engelandlaan ophalen. Dus kinderen van klas 1 bij 

de kapstok van klas 1, kinderen van klas 2 bij de kapstok van klas 2 enzovoorts. Voordat 

de kinderen naar huis gaan, geven zij de begeleidende leerkracht een hand zodat deze 

weet dat het kind is opgehaald. 

Op vrijdag 22 december worden de kinderen om 8.25 uur op het plein verwelkomd door 

een samenzang van de leerkrachten. De viering in de klas is naar eigen invulling van de 

leerkracht. Alle kinderen zijn die dag om 13.00 uur uit en begint een welverdiende 

kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


