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Pinksteren  
De natuur staat volop in bloei. 

Fluitenkruid, boterbloemen en vergeet-

me-nietjes; de bermen en weilanden 

staan er vol mee. De zomer komt eraan.   

Vijftig dagen na Pasen vieren we het 

Pinksterfeest. Dit feest werd bij veel 

heidense volkeren gevierd, als een feest 

dat met de bloei en ontwikkeling van de 

natuur verbonden was.   

In de bijbel staat beschreven hoe met 

Pinksteren de Heilige Geest over de 

apostelen neerdaalde. Daarna spraken 

en verstonden de apostelen de taal van 

álle mensen en volken. De duif, teken van vrede, hoop en toekomst, staat 

symbool voor de Heilige Geest.   

In de loop der eeuwen zijn de elementen uit de niet-christelijke en 

christelijke Pinksterfeestvieringen samengevoegd. Pinksteren is een feest 

van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en van bloemen.  
 

In de kleuterklas vieren we het pinksterfeest vanuit het gebeuren in de 

natuur en de beleving daarvan. De bloesem gaat bloeien, jonge dieren worden 

geboren, het leven gaat voort!  

We zingen van de duifjes in het ‘duivenhuis’ en van 'de fiere Pinksterblom’.  

Twee oudste kleuters uit de klas vormen 

een bruidspaar. Dit Pinkster bruidspaar 

symboliseert ‘het huwelijk’ tussen moeder 

aarde en de zon waardoor het land weer 

vruchtbaar wordt. Alle kinderen maken hun 

eigen bruidskransje van crêpepapier en 

versieren dat met bloemen. (De bloemen 

zijn zelfgemaakt en symboliseren de 

scheppende kracht van de mens en het 

mensenwerk dat nodig is om de wereld een 

beetje mooier te maken). Ook vlechten we 

rinkelbellen armbandjes met hulp van 

kinderen uit de hogere klassen.   
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In de onderbouw vieren we het Pinksterfeest door samen te dansen om de 

meiboom, samen te zingen en samen iets te eten. Wij symboliseren daarmee 

de verbinding van geest, ziel, en lichaam, en onze gezamenlijke verbinding 

als mens. We spreken vredeswensen uit als symbool voor vrijheid en 

liefde.  De kinderen van klas 6 zullen ook de Morrisdans dansen.  

  

 

Zo vieren we Pinksteren dit jaar bij ons op school...  
 

De kleuterklassen:  

Vrijdag 26 mei 2023 vieren we het Pinksterfeest op school. ’s Ochtends 

wordt er bruidstaart gegeten in de klas. Daarna kijken de kleuters op het 

schoolplein hoe de kinderen uit de hogere klassen hun prachtige 

lintendansen rondom de meiboom dansen. Bij deze mooie en feestelijke 

gelegenheid, waarbij we als hele schoolgemeenschap een moment fysiek bij 

elkaar zijn, zijn alle ouders van de onderbouw en ook geïnteresseerde 

ouders van kleuters van harte uitgenodigd. De openingsdans gevolgd door 

het welkomstwoord begint om 11.00 uur.  

Aan het einde van de dansenreeks is het om circa 12.15 uur tijd voor de 

kleuters om hun dans rondom de meiboom te doen en een klein optochtje 

terug naar de klas te lopen. Daarbij zijn de kleuterouders van harte 

uitgenodigd (met de optie om er dus al vanaf 11.00 uur bij te zijn. Tip: kom 

iets eerder omdat het programma iets sneller kan verlopen dan gepland). De 

kleuters sluiten de dag, na een kort moment met wat te drinken in het 

kleutertuintje, met hun ouders samen af in de klas.  

Traditiegetrouw komen de kleuters, net als de onderbouw kinderen, in het 

wit gekleed naar school deze dag. Ook dit jaar vragen we de kinderen 

witte, lichte kleding aan te trekken naar school. Alle ouders zijn meer dan 

welkom om te delen in de vreugde en ook in het wit te komen.   

  

Klassen 1 t/m 6:                                                  

Vrijdag 26 mei 2023 vieren we het Pinksterfeest op school. In de ochtend 

dansen we om de meiboom en kijken we naar de Morrisdans van de 6de 

klassers. Daarna zullen we op het plein per klas genieten van iets lekkers, 

gebakken door ouders. Er zal per klas via de klassenapp of via de mail een 

oproep voor bakken komen.   

Deze dag komen alle kinderen traditiegetrouw in het wit gekleed naar 

school. 
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Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren en ook in 

het wit gekleed te komen.  Het feest start om 11.00 uur en om 13.00 uur 

zijn de kinderen uit.  

 

Om de feestvreugde te verlengen verzorgt klas 6 een heerlijke lunch, te 

verkrijgen in het restaurant op het plein. U kunt hier zowel met cash als 

QR-code betalen. De opbrengst zal ten goede komen van hun eindfeest.  

 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


